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Op donderdagavond 13 november 2014 vindt de 

ledenbijeenkomst plaats dit keer in de avonduren, 

aanvang 19.30 uur. In tegenstelling tot de meeste 

avondbijeenkomsten vindt er dit maal geen presentatie of 

een avond met een bepaald thema plaats. 

 

Het woord kan volledig aan de leden zijn. Indien u een 

interessant onderwerp naar voren wenst te brengen, dan 

is hiervoor de mogelijkheid. Stemt u s.v.p. wel even vooraf met de voorzitter. 

 

 

 

Het einde van 2014 nadert sneller dan wij denken. Op donderdagmiddag 

11 december hebben wij weer onze kerst-/eindejaarsbijeenkomst. U krijgt 

weer een kleine surprise mee. 

 

 

 

De Afdeling ’s-Hertogenbosch organiseert weer op 17 

december 2014 het jaarlijkse kerstdiner voor de 

wapenbroeders van de zuidelijke afdelingen. Met de 

vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over alle 

bijzonderheden. U kunt zich nog tot 1 december 

2014 aanmelden door de couvertprijs van € 25,- p.p. 

over te maken op het rekeningnummer van de 

penningmeester van de Afdeling ‘s-Hertogenbosch. In verband met de toegang 

tot de Lunettenkazerne in Vught, wordt u verzocht zich aan te melden bij de 

secretaris.  

 

 

 

 

Onder grote belangstelling van ca. 100 

aanwezigen is op 3 oktober 2014 het 

1e exemplaar van het boekje “Offers voor onze 

vrijheid” door onze voorzitter Jan Schrijver 

uitgereikt aan de burgermeester van Goirle, 

mevr. Machteld Rijsdorp. Binnen een week 

waren alle beschikbare 750 boekjes 

uitgegeven. In de twee weken naar de 

presentatie heeft het bestuur bij de groepen 8 

in Goirle gastlessen verzorgd. Aan de orde 

kwamen ondermeer: wat is oorlog, wat is vrijheid, wat betekent vrijheid voor 

jou, een aantal gebeurtenissen tijdens WO II in Goirle e.o. Aan alle leerlingen 

van groep 8 ook werd een boekje uitgereikt met de oproep om het boekje ook 

aan anderen te laten lezen en de route te gaan fietsen. Inmiddels zijn weer 

150 exemplaren van de 2e druk uitgegeven. 

LEDENBIJEENKOMST OP 13 NOVEMBER 2014 

TERUGBLIK UITREIKING 1E EXEMPLAAR BOEKJE 
“OFFERS VOOR ONZE VRIJHEID” OP 3 OKTOBER 

KERSTDINER OP 17 DECEMBER 2014 

LEDENBIJEENKOMST OP 11 DECEMBER 2014 
 

http://www.wapenbroederszuidelijknederland.nl/


  

 

 

 

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de 

bevrijding heeft plaatsgevonden. Onder grote 

belangstelling vonden de herdenkingen plaats 

in Goirle en Tilburg. In Tilburg zijn enkele 

Britse veteranen met hun familie aanwezig. In 

het eerste deel van de bijeenkomst stond het 

herdenken centraal. Ondermeer werd 

aandacht gegeven aan militairen die begraven 

waren op het kerkhof door het vertellen van 

het verhaal van enkelen van hen. Kinderen 

van Basisschool De Bron resp. De Blaak gaven 

met een gedicht hun visie op de vrijheid. Na de Last Post en de 1 minuut stilte 

werden de bloemen gelegd. Na het lied “We’ll meet again”door Marij van 

Belkom, het Wilhelmus en de afmars van de banieren was het tijd om onder 

het genot van een kopje koffie of thee gezellig na te praten. 
  

   

 

 

Plaats van handeling van de Regionale 

Veteranendag was dit jaar Oisterwijk. Al vroeg in de 

morgen was er veel te doen en te zien op de Lind. 

Het publiek kon kennismaken met bijzonder 

defensiematerieel, waaronder materieel dat destijds 

is ingezet in Libanon. Kinderen konden zelfs in een 

oude YP408 pantserwielvoertuig een ritje maken. In 

een flightsimulator konden belangstellenden een 

kijkje nemen in de wereld van de veteraan. Ook 

was dit jaar de ‘Bartje Compagnie’ een re-

enectmentgroep van het 13e Infanterie 

Luchtmobiel, weer aanwezig. De Veteranen werden 

getrakteerd op een bijzonder middagprogramma in 

de Tilliander. Een van de hoogtepunten van de 

middag was de stimulerende en motiverende 

toespraak van Generaal b.d. Ted Meines.  

 

 

 

 

Het is bekend dat Jacques van de Ven graag verhalen schrijft over veteranen. 

Deze keer heeft hij zijn focus gericht op ons Erelid van de Afdeling Midden-

Brabant, dhr. Theo de Kort. In bijlage kunt u de bijdrage van Jacques lezen. 

 

 

 

Ons lid dhr. Moos Raaijmakers is al geruime tijd bezig met aanvragen te 

verzorgen voor het Mobilisatie Oorlogskruis. Mochten er binnen onze afdeling 

nog personen zijn, die een vader of opa hebben, die gediend heeft tussen de 

jaren 39-45 en daar nooit een medaille voor heeft gekregen, dan wil hij graag 

helpen om dat alsnog geregeld te krijgen. Voor meer informatie en vragen 

kunt u hem mailen moosraaijmakers@hotmail.com.  

 

 

De agenda voor het laatste deel van 2014 en 2015 is weer opgenomen in 

bijlage. 

 

 
Voorzitter en     J.C.M. Schrijver, Korenmolenplein 9, 5051 LZ Goirle; T: 013-5345985;  

PR-functionaris    Email: schrijver30@zonnet.nl 
Secretaris / Penningmeester H.J. Kroes, Martin Luther Kinglaan 7, 5051 KG Goirle; T: 06-10379876 

Veteranenhelper   Email: hanskroes@home.nl 
Alg. Bestuurslid  G.F.M. Beerens, Heuvelring 188, 5038 CL Tilburg; T: 013-5455828 

NAMENS HET BESTUUR:  

AGENDA 

TERUGBLIK HERDENKINGEN BEVRIJDING VAN  

GOIRLE EN TILBURG 
 

HET VERHAAL OVER ONS ERELID THEO DE KORT, 
DOOR ONZE REDACTEUR JACQUES VAN DE VEN 

MOBILISATIE OORLOGSKRUIS  

TERUGBLIK REGIONALE VETERANENDAG  
OISTERWIJK OP 1 NOVEMBER 2014  
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‘Wie is wie’ en ‘ons kent ons’… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij kwam óper ongelukô in het verzet terecht, maakte bizarre avonturen mee in België en Frankrijk, diende als 

ziekenverzorger bij de Prinses Irene Brigade, is medeoprichter van de Tilburgse tak van de Bond van 

Wapenbroeders, schrijver van de historie van ózijnô Brigade, was jaren werkzaam in het onderwijs en nog altijd 

doende als vraagbaak en dienstverlener. 

 

 

 

Het verhaal van een dienend mens,  

 

Veteraan, Erelid en Super vrijwilliger:  

 

Theo de Kort 

 

8 juni 1924 tot heden… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             September 2014 

                                          Jacques van de Ven            

 

 

 

 

        De Brigade in opmars nabij Tilburg               Garde Fuseliers Prinses Irene 



 

 

WIE? 

In het kader ówie is wie en ons kent onsô, deze keer het verhaal van het erelid van onze Afdeling 

Midden-Brabant, de man die min of meer per ongeluk méér dan betrokken raakt bij het 

oorlogsgeweld in de jaren veertig van de vorige eeuw, zich daarna stort op het veteranenwelzijn, 

groot inspirator en nog altijd Venloôs bekendste parochieassistent, de vieve 90-jarige, nog altijd 

bezige: Theo de Kort. 

 

WAAR? 

Theo is geboren op zondag 8 juni 1924, 1
e
 Pinksterdag, en ziet het levenslicht in de prominente 

textiel- en kruikenstad Tilburg. Theo is en blijft enig kind, trots van zijn bezorgde ouders, die hem 

koesteren en verwennen, het allerbeste met hem van plan zijn. Na de lagere school, de 

Andreasschool, gaat óde bofkontô in 1935 naar het Bisschoppelijk College in Weert voor zijn 

middelbare opleiding. Zoiets is een luxe, in die tijd worden de meeste jongens naar 'de fabriek' gestuurd. Het is 

mobilisatietijd en de vraag: wordt het ja dan nee oorlog of ódoet ie het of doet ie het nietô (Der Adolf), ligt op ieders 

lippen.  

 

Hij doet heté! 

Mei 1940, de Duitsers vallen ons land binnen. Theo is nog altijd bezig met zijn studie, hij maakt de hoge verwachtingen 

waar en komt in 1941 met een prima diploma terug in zijn geboortestad. Gaat meteen aan de slag bij het bureau van de 

Provinciale Voedsel Commissaris en wordt o.a. belast met gevaarlijke voedseltransporten in 

bezet gebied. Tevens heeft hij zich aangemeld bij de transportcolonne van het Nederlandse 

Rode Kruis. Dit geeft hem veel bewegingsvrijheid, want van beide organisaties heeft hij een 

zogenaamd óausweisô en tevens een bewijs van de Ortscommandant dat hij vrijgesteld is van 

tewerkstelling in Duitsland. Zijn neef Wim Berkelmans, zit in het verzet en geeft Theo zo 

nu en dan een paar niet ongevaarlijke óklusjesô te doen. Briefje afgeven hier, boodschapje 

daar, krantje zus, pakketje zoé Op een dag krijgt hij opdracht een transport te begeleiden 

naar Baarle-Nassau en zich te melden bij de broeders van de H. Geest. Het klooster zelf 

staat op Nederlands, de kloostertuin op Belgisch gebied. Daar wordt hij opgewacht door 

enkele leden van óDe Witte Brigadeô, een bekende verzetsgroep, die hem meteen afvoeren naar een schuilplaats in St. 

Nicolaas-Waes. Hier wordt hem duidelijk gemaakt dat de Duitsers naar hem op zoek zijn, want: óSie sind nicht am¿siertô 

zoals dat heet. Na enkele weken wordt hij doorgestuurd naar de Franse collgae van het verzet en beginnen zijn avonturen 

in Frankrijk. Hij komt terecht in Doornik, Lille en Aras, is ziek van heimwee, telt ten slotte pas 18 jaren. Dan volgt er een 

roerige episode in zijn leven waarover hij nauwelijks iets kwijt wil of kwijt kan. Een tijd die volgens hem zeggen een 

zwarte donkere periode is geweest, die hij het liefst zou willen uitbannen, alsof die niet heeft bestaan. Het moeten in ieder 

geval emotionele oorlogsjaren zijn geweest, dat is zeker. Hoe, waarom en wanneer is niet helemaal duidelijk, maar hij 

komt terecht bij de Nederlandse Irene Brigade, en wordt, gelet op zijn ervaringen opgedaan bij Rode Kruis, ingedeeld bij 

de geneeskundige afdeling. Is werkzaam op het Brigade Hoofdkwartier en wordt soms ingezet bij diverse strategische 

operaties, o.a. bij Unit-3. Bij deze eenheid is zijn stadsgenoot Guus Visser eveneens ingedeeld, de twee worden vrienden 

voor het leven. In de nacht van 20 op 21 september 1944 keren beiden terug op Nederlandse bodem, nemen deel aan de 

strijd en bevrijding van Brabant. Samen met zijn maat Guus zijn ze getuigen van de bevrijding van hun geboorte stad 

Tilburg waarbij 6 kameraden sneuvelen en 38 gewonden zijn te betreuren. Eindelijk thuis, Theo valt in de armen van zijn 

overgelukkige ouders, emotioneel en hartstochtelijk wordt zijn thuiskomst gevierd, heel bijzonder noemt hij deze 

begroeting ‘het mooiste wat hem ooit is overkomen…’ Al zijn oorlogservaringen slaat de sergeanttitulair op in zijn 

geheugen, wil ze het allerliefst voor zich houden, maar ja, soms komen er toch lastige interviewers aan de deuré! 

Belangrijk, want wie anders kan het verleden voor ons tastbaar maken? Wie kan er beter inzicht geven in die brute 

oorlogsjaren, als de oud-strijder(s) zelve? 

 

De oorlog is voorbij. 
Na de oorlog blijft hij zijn Prinses Irene Brigade trouw, krijgt in Engeland een verdere opleiding en 

keert als 2
e
 Luitenant terug. Dient het land nog talrijke jaren en is werkzaam op kazernes in 

Schoonhoven, Ermelo, Schalkhaar en Oirschot. Dan biedt Defensie aan degenen die een H.B.S 

en/of een Gymnasiumopleiding hebben gevolgd een spoedcursus aan, een cursus die opleidt tot de 

akte van bekwaamheid (Hoofd)onderwijzer, redenen daartoe zijn een, op dat moment, tekort aan 

bevoegde leerkrachten. Theo grijpt deze mogelijkheid aan, krijgt onbetaald verlof en wordt 

gedetacheerd op de Kromhoutkazerne in Tilburg. Hij slaagt met vlag en wimpel, blijft het leger nog 

een poosje trouw maar zal later zijn vaardigheden en kennis uitdragen bij het onderwijs. 

 

 

De RIMI… 
Op de Tilburgse kazerne hebben onze bevrijders, in de jaren na de oorlog, een reparatie mogelijkheid nagelaten, met de 

Engelse naam: Royal Mechanical and Electrical Engineers, R.E.M.E. (spreek uit rimi), waarnaast militairen ook veel 

Tilburgers als burgermonteur werkzaam zijn. De werkplaats kreeg van de bevolking al gauw de spottende benamingen: 

ñRust Is Mijn Ideaalò en/of ñRot Is Mijn Inkomenò Titels die wellicht te maken hebben met óde drukke werkzaamhedenô 

die daar zouden worden verricht en óhet karige loonô dat wordt verdiendé In 1958 verdween deze werkplaats naar het 

rustieke dorp Dongen aan het kanaal en veranderde zijn naam in 569 Technische Dienst Herstelwerkplaats. Theo weet dat 

alles nog met smaak en ironie te brengen.  

 

 



 

 

Betrokkenheid bij de veteranenzorg. 

Het is begin vijftiger jaren, Theo is intussen gehuwd, mooi gezin, twee dochters, dat Theo wordt benaderd door het 

hoofdbestuur van de Nederlandse Bond van Oud-strijders en Dragers van het Mobilisatiekruis, of hij de mogelijkheid wil 

bezien in Tilburg een afdeling op te richten. Hij gaat aan de slag en binnen 

2 maanden kan hij het hoofdbestuur melden dat er in Tilburg een afdeling 

is opgericht. De 1
e
 vergadering wordt gehouden bij Restaurant Remmers op 

De Heuvel, er waren 30 personen aanwezig en 17 december 1950 wordt als 

officiële oprichtingsdatum in de archieven vermeld. Theo is er bij, zijn 

betrokkenheid bij het wel en wee van oorlogsvrijwilligers en veteranen 

verplichten hem min of meer een belangrijke bestuursfunctie in te nemen, 

wordt secretaris en mag zich thans één van de oudste leden noemen van de 

Bond van Wapenbroeders. Het behartigen van de belangen van haar leden 

en hun nabestaanden is het hoofddoel van de oud-strijders. Want er zijn 

nogal wat problemen zo kort na de oorlog. Niet alleen werkgelegenheid, 

maar ook huisvesting en belastingvraagstukken komen aan de orde van de 

dag. Het KZ-syndroom, aanpassingsmoeilijkheden, huwelijks- en 

relatieproblemen, alles terug te voeren op het oorlogsverleden. Theo krijgt 

het mede op zijn bord, hij verdiept zich samen met professionele hulp in de 

moeilijke materie, nodigt thuis uit, geeft raad en advies, kortom bij familie 

de Kort vindt je altijd een luisterend oor. Zijn akte van bekwaamheid komt 

goed van pas, hij verlaat het militaire wereldje en wordt onderwijzer, nog 

later aangesteld tot Hoofd van School en is jarenlang een gewaardeerde 

functionaris aan de Tilburgse Fatimaschool, gaat in 1980, genieten van een 

welverdiend pensioen. Nu heeft hij nog meer gelegenheid zich nuttig te 

maken voor de medemens, wordt voorzitter van de wijkraad, zet een 

sociale- en fiscale dienst op. Studeert af aan de Open Universiteit in 

fiscaalrecht en zet tussendoor ook nog maar even de geschiedenis van 

ózijnô Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene ®n zijn opvolgers op 

papier, een prima naslagwerk, nog altijd te leen in de bibliotheek. Gemeenteraad, Oranjecomité, vakorganisatie(s), het 

pastoraat, ze weten hem allemaal te vinden, doen regelmatig een beroep op zijn vakkennis en inlevingsvermogen. 

 

Erkenning en waardering. 
Geen wonder dat hij in 1983 wordt onderscheiden met het Verenigingskruis, een ereteken dat zelden wordt toegekend en 

in 1985, bij het 35-jarig jubileum van de afdeling, de benoeming tot Erelid van Verdienste met de Palmen. Diverse 

binnen- buitenlandse onderscheidingen, waaronder het Oorlogsherinneringkruis vallen hem ten deel. Ondanks al die 

medailles en loftuitingen, blijft hij gewoon, is een prettig causeur die niet schroomt de betrekkelijkheid van vele zaken 

bloot te leggen. Een man die eerst voorzichtig zijn woorden kiest, om daarna een stortvloed van gegevens en ervaringen 

weet op te sommen maar desondanks niet het achterste van zijn tong laat zien en zich vooral niet de wet laat 

voorschrijven.  

 

Lief en leed ®né liefé 

Als zijn echtgenote overlijdt, staat alles even stil, heeft hij tijd nodig zich weer op 

te richten, moet vechten om zichzelf te zijn. Kinderen, collegae en oud-strijders 

helpen hem daarbij, maar vooral zijn optimistisch karakter is zijn beste vriend. In 

1992 wordt hij medewerker in het museum Brigade en Garde op de Legerplaats 

Oirschot. Hij bezoekt en ontmoet oude vrienden en kameraden, duikt weer in het 

verleden. Daar vindt hij zijn grote liefde van weleer, wat vroeger niet kon of mocht 

krijgt een happy endé Het antwoord op de vraag: ñWaarom ben je naar Venlo 

verhuisd?ò wordt teruggekaatst met de rake opmerking: ñDe liefde jongen, de 

liefde jongen, zie je dat nietéò Trouwvol en met grote genegenheid wijst hij op 

zijn Leny, die hij weliswaar iets later dan verwacht, toch nog heeft gekregen. Op 

een leeftijd van 90 jaar en nog zó jong, we wensen ons erelid een zo gezond 

mogelijke fijne toekomst en hopen nog lang van zijn ervaringen, raadgevingen en 

enthousiasme te mogen profiteren. Wij zijn reuze trots zulk een VIP-lid in ons 

midden te hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oorkonde Erelid van Verdienste: 
 

 

 
 

  



 

AGENDA 

WAPENBROEDERS, AFDELING MIDDEN-BRABANT 
 

 

Locatie: Levensbouw, Melis Stokestraat 40, 5013 BM Tilburg  
 

 

De bijeenkomsten vinden plaats op de tweede donderdag van de maand. 

2014: 
do 13 nov 

 

19.30 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw. 

di 18 nov 19.00 uur Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur).  

do 20 nov 10.00 uur Buitengewone Algemene Ledenvergadering / Voorzittersoverleg 

(alleen bestuur) 

wo  26 nov 13.00 Reünie met presentatie over ñBouwen van Baileybruggen in 

Zuid-Sudanò door de Genie, loterij en diner in Vught 

(inschrijving gesloten) 

za 29 nov 14.00 uur Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur).  

do 11 dec 

 

14.00 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw. 

wo 17 dec 

 

14.00 uur Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders  

Zuidelijk Nederland in Vught.  

 
2015: 
za 10 jan 

 

14.00 - 

17.00 uur 

Nieuwjaarsreceptie Wapenbroeders, Afdeling Midden-Brabant 

in Levensbouw. 

za 24 jan 14.00 uur Bestuursvergadering en ALV Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur). 

do 12 feb 

 

19.30 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant tevens Algemene 

Ledenvergadering in Levensbouw. 

do 12 mrt 

 

14.00 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw. 

di 07 apr 19.00 uur Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur).  

do 9 apr 

 

19.30 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw. 

 n.t.b. 13.30 uur Regio bijeenkomst afdelingen Bond van Wapenbroeders  

Zuid Nederland in Oirschot (alleen bestuur). 

za 25 apr 14.00 uur Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur). 

za 04 mei  

  

19.00 uur  / 

19.30 uur 

Dodenherdenking in Tilburg en  

in Goirle. 

ma 05 mei 

 

 Bevrijdingsdefilé Wageningen. 

di 

/do 

émei n.t.b. Uitstapje n.t.b. 

vr 08 mei 10.00 uur Reünie tevens Dag der Banieren op de Lt-Gen Bestkazerne in 

Vredepeel (voormalige Luchtmachtbasis De Peel) 

zo 10 mei 13.00 uur Herdenking in Gierle (B). 
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vr .. mei 18.30 uur 76
e
 herdenking Alphense gesneuvelden en 71

e
 herdenking 

Poolse gesneuvelden 

za .. mei 

 

10.45 uur Herdenking Indië-monument Tilburg. 

Verzamelen Heuvelkerk. 

zo  24 mei 14.00 uur Memorial Day Margraten 

 

 mei/jun 10.00 uur Algemene Ledenvergadering Bond van Wapenbroeders (alleen 

bestuur). 

za 20 juni 

 

10.00 uur Limburgse Veteranendag in Roermond. 

za 27 juni 10.00 uur Nationale landelijke Veteranendag in Den Haag. 

 

za 05 sep 14.00 uur Nationale herdenking Indië-monument Roermond. 

 

do 10 sep 

 

19.30 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw. 

do 17 sep 11.00 uur Herdenking Brits kerkhof, Luikerweg 145, Valkenswaard. 

Verzamelen 10.00 uur bij Pannenkoekhuis Suykerbuyck,  

zo 20 sep 14.00 uur Herdenking bij het monument sluis SAS1 bij Sint-Jozef 

Rijkevorsel met fly-over van historische vliegtuigen. 
zo     okt 10.00 uur Herdenking Baarle-Nassau 

 

do 08 okt 

 

14.00 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw. 

    okt 16.00 uur 

 

Herdenking bevrijding Goirle op begraafplaats Sint Jan. 

    okt 14.00 uur 

 

Herdenking bevrijding Oisterwijk. 

    okt 12.00 uur Herdenking bevrijding Moergestel, Sint Jansplein  

aansluitend kranslegging monument Gen. Barber.  

di 27 okt 11.00 uur 

 

Herdenking bevrijding Tilburg op kerkhof Vredehof. 

di 27 okt 14.00 uur 

 

Herdenking bevrijding Tilburg bij monument Coba Pulskens. 

di 27 okt 19.00 uur 

 

Herdenking bevrijding Tilburg bij Scotland the Brave. 

za 31 okt ntb Regionale Veteranendag, locatie n.t.b.  

 

do 12 nov 

 

19.30 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw. 

    nov 10.00 uur Voorzittersoverleg (alleen bestuur) 

 

di 17 nov 19.00 uur Halfjaarlijkse PR-vergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur).  

za 28 nov 14.00 uur Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team 

Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (alleen bestuur). 

do 10 dec 

 

14.00 uur Bijeenkomst Afdeling Midden-Brabant in Levensbouw. 

 é dec 

 

14.00 uur Kerstdiner gezamenlijke afdelingen Wapenbroeders  

Zuidelijk Nederland in Vught. 

Opmerking: 

Enkele data onder voorbehoud of nog onbekend. 

http://www.margratenmemorialcenter.org/
http://www.limburgseveteranendag.nl/
http://www.veteranendag.nl/
http://www.nim-roermond.nl/
http://www.wapenbroederszuidelijknederland.nl/
http://www.wapenbroederszuidelijknederland.nl/
http://www.wapenbroederszuidelijknederland.nl/
http://www.wapenbroederszuidelijknederland.nl/
http://www.wapenbroederszuidelijknederland.nl/denboschagenda.htm

